
 

 

Liturgie zondag 26 april 2020 

 
- Welkom 

 
- Bemoediging en groet 

 
- Zingen: 911: 1 en 5 

 
- Gebed 

 
- Lezen: Exodus 16: 28-17:7 

 
- Zingen: 512: 1, 2, 7 

 
- Verkonding 

 
- Lied: Wij leven van de wind 687 

 

- Gebeden 
 

- Zingen: Behoed en bewaar Jij ons, lieve God: 1, 2 en 3 
 

- Zegen: Behoed en bewaar Jij ons, lieve God: 4 
 

- Collecte: de opbrengst van de collecte van deze zondag is bestemd 
voor de Kerk (bankrekeningnummer NL40 RABO 0384 9579 00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1.  Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 

wijs jij ons de goede wegen. 
Wil in de woestijn 
het manna zijn, 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn 
het manna zijn, 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
 

2.  Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht, 
een mens’lijk gezicht 
nabij ons in donk’re tijden. 
Wees warmte en licht, 
een mens’lijk gezicht 
nabij ons in donk’re tijden. 
 

3.  Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
en geef geloof en vertrouwen; 
een vlam, die niet dooft, 
in vrede gelooft. 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
een vlam, die niet dooft, 
in vrede gelooft. 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
 

4.  Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn 
een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen. 
Wil in de woestijn 
een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen. 


